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Femicide

Gewelddadige exen

krijgen in Nederland

veel te veel ruimte

Ine Avontuur

advocaat

Marie-José van Hoof
(kinder- en jeugd)psychiater,
psychotrauma-therapeut en
orthopedagoog

Veel vrouwen lopen
na een scheiding
gevaar, zien advocaat
Ine Avontuur en
psychiater Marie-José
van Hoof. Het gaat mis
in het familierecht.

emicide is een bijna altijd

voorspelbare moord op een

vrouw. Signalen worden in

Nederland echter vaak ge-

mist. In onze eigen prak-
tijk zien wij daarvan de ernstige of
fatale gevolgen.

Neem deze poging tot vrouwen-
moord. Een Rotterdamse vrouw
doet na vertrek bij haar partner zes
keer aangifte. Filomena, het Rotter-
dams Centrum huiselijk geweld en
kindermishandeling, schat het risico
op ernstig geweld hoog in. De aan-
giften worden echter niet integraal
bekeken, vervolging wordt niet ade-
quaat opgepakt. De familierechter
negeert het weldoordachte veilig-
heidsplan en vindt dat er contact
moet komen tussen vader en kind.
Daarbij wordt zomaar aangenomen
dat moeder met haar aangiftes de
omgang tussen vader en kind wilde
traineren. De moeder wordt door
haar ex door haar hoofd geschoten
en moet nu leven met verminking.

Het familierecht en de veiligheids-
keten rondom bescherming van
voornamelijk vrouwen en kinderen
werken in Nederland niet zoals zou
moeten. Dat komt doordat klinische
kennis van dwingende controle die
mannen vaak over vrouwen uitoefe-
nen in het familierecht wordt gene-
geerd.

Het modieuze frame ‘vechtschei-
ding’ dat door kinderbescherming en
rechterlijke macht gehanteerd
wordt, helpt daarbij niet. Het sugge-
reert dat beide ouders evenveel
schuld dragen als de scheiding esca-
leert in geweld. Maar in naar schat-
ting minstens de helft van de geval-
len is er sprake van voortzetting van
eenzijdig (ex-)partnergeweld, in de
meeste gevallen van een man jegens
een vrouw, met als doel de ander te
onderwerpen via instrumenteel ge-
weld: intieme terreur of dwingende
controle genoemd.

Die controle bestaat uit een com-
binatie van isoleren, intimideren,
manipuleren, gaslighting (bewust de
waarheid verdraaien om iemand te
doen twijfelen aan wat die ziet,
voelt, ervaart), toegang ontzeggen
tot basale behoeften en financién,
stalking en daarnaast vaak fysiek en
seksueel geweld. Dwingende contro-
le is het geweldspatroon waarbinnen
femicide, maar ook ouderverstoting
plaatsvindt.

Onvoldoende bekendheid hier-
mee heeft zijn weerslag gekregen in

Het modieuze
frame van de
vechtscheiding
verhult ongelijk
partnergeweld

het visiedocument van de Recht-
spraak over complexe (echt)schei-
dingen van ouders met kinderen.
Daarin wordt over dwingende con-
trole als specifiek eenzijdig gewelds-
patroon met geen woord gerept.
Nog een voorbeeld. Op 22 februa-
ri van dit jaar bracht het Openbaar
Ministerie een persbericht uit over
een andere moordaanslag op een

vrouw door haar ex-partner. Het stel
was in mediation. Het is onduidelijk
of daar een verwijzing van de recht-
bank aan ten grondslag lag, maar in
mediation was een birdnesting-rege-
ling afgesproken. Daarbij verblijft
het kind in de gezamenlijke woning
en de ouders wisselen de zorg af. Bij
een wisseling van de wacht wurgde
de man zijn ex-partner.

Aansturen op mediation, infor-
matieverschaffing aan de pleger, een
omgangsregeling of birdnesting is in
geval van dwingende controle niet
alleen onverstandig, maar verhoogt
het veiligheidsrisico chronisch en
dramatisch. Het contact moet juist
snel en effectief stoppen, willen
slachtoffers (vaak vrouw en kinde-
ren) kans maken hun leven ongehin-
derd en veilig voort te kunnen zet-

Het voelt heerlijk: een frikandel speciaal
in heel braaf gezelschap

Erger kan bijna niet

Aljaren eet ik biologisch en ik veraf-
schuw de bio-industrie. Ik eet wel
vlees, maar koop dat bij natuurvoe-
dingswinkels of de Groene Slager.
Mijn guilty pleasure? Een frikandel
speciaal! Erger kan bijna niet. Soms
vind ik het génant om dat eetlijk te
zeggen. Maar vaker heb ik er juist 1ol
in, met name als ik het gezelschap
als benauwd en/of wel héél erg braaf
ervaar. Dan voelt het heerlijk relati-
verend voor mij om een beetje te
shockeren.

Hanneke van der Valk Huis ter Heide

antwoord op
de vraag van

Een foute snack, Doe waar je van geniet

; Ik verslind B&B Vol Liefde en voel me
erId.en met een daar niet schuldig over. ‘Niks mis
pOIldJe meer... De mee’, zou B&B-deelnemer Olof zeg-

. gen. Maar het schijnt fout vermaak
gullty pleasures lopen te zijn. Er blijkt een norm te zijn die
uiteen en het begrip bepaalt dat ik zeg: ‘Als ik heel moe
1 . en helemaal alleen thuis ben, de gor-

roept ook ergernis op. dijnen dicht zijn, zet ik stiekem

André Hazes of oude dvd’s van Me-
disch Centrum West op met een
doos Magnums op schoot. Maar echt
plezier beleef ik natuurlijk aan de
werken van Proust, de Mariavespers
van Monteverdi of kijken naar Zo-
mergasten met een bakje granola.’
Een signaal afgeven dat ik weet hoe
het hoort aan mensen die ook weten
hoe het hoort. Ik hou van allebei.
Weg met het elitaire ‘guilty pleasu-
re’. Doe waar je van geniet.

Heleen den Beer Poortugael Soest

Niet kijken naar pulp
Het is dat B&B Vol liefde zo’n tragi-
sche vertoning is, anders zou je er

nog om kunnen lachen. De zoveelste
apekool om wat kijkcijfers te scoren!
Het beste wat men gezamenlijk met
dit soort pulp kan doen is: gewoon
niet kijken. Misschien gaan de zen-
ders dan wat normalers verzinnen.
Willem Vizee Tiel

Voluptueuze bruiden

Mijn guilty pleasure is kijken naar
Curvy Brides Boutique op TLC. Zelf
25 jaar werkzaam als voluptueuze
trouwambtenaar en blij met mijn
verhullende toga, fascineert het me
hoe beide dames omgaan met hun
klanten. Bruiden-to-be die meestal
gepokt en gemazeld zijn in een be-
schaamd leven als ongewenst corpu-
lent persoon, gaan niet alleen met
een passende jurk de deur uit, maar
ook met een beter en meer verheven
zelfbeeld. Jo en Al, die zelf weten
hoe het is om dik door het leven te
gaan, hebben wél een antwoord, en
laten hun klanten stralen. Ik weet
nog hoe het was om weg te lopen uit

een bruidszaak zonder gezien te wil-
len worden, er was één foeilelijke
jurk in mijn maat. Heerlijk ‘Kop-op!
Wees trots op jezelf’-meisjesgedoe!
Marian van der Veen-Niemeijer
Rijsenhout

Moet ik me schuldig voelen?
Het begrip ‘guilty pleasure’ wekt ste-
vige irritatie op. Waarom zou je je in
hemelsnaam schuldig moeten voe-
len over een onschuldig iets wat jij
toevallig leuk vindt? Wat is er zo
fout aan en wie bepaalt dat?

Ellen Arts Breda

Oude psalmen

Het Liedboek voor de kerken bevat
een schat aan liederen van een hoge
kwaliteit. Toch kan ik zeer ontroerd
raken wanneer ik een psalm hoor
in de oude vertaling, op hele noten
gezongen, met bovenstem. Mis-
schien ouderwets, maar het blijft
prachtig.

Johannes Bolt Velserbroek

Waarom zou je
je schuldig
moeten voelen
over een
onschuldig iets
wat jij toevallig
leuk vindt?




